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Op deze tekening 
zie je een man in 
een bewegende 
houding. Maar 
wat is hij nu 
precies aan het 
doen? Laat zien 
hoe goed jij kunt 
tekenen en teken 
de rest van het 
lichaam van deze 
man. 

Tekenworkshop
Nog meer leuke tekeningen 

maken? Laat je inspireren door 

de tekeningen van de oude 

meesters in de tentoonstelling 

Van Floris tot Rubens in het 

Bonnefantenmuseum in Maastricht 

en creëer je eigen meesterwerk! 

Iedere woensdag en zaterdag van 

de zomervakantie, van 23 juli tot 

en met 31 augustus, kun je tussen 

14.00 uur en 16.00 uur terecht 

in het Bonnefantenmuseum. 

Deelname kost vijf euro per 

kind. Je kunt je aanmelden via 

aanmelden@bonnefanten.nl.  

WWW.BONNEFANTEN.NL 

BONNEFANTENMUSEUM

Hoofd van een man. Fragment uit De reünie van Pompeius en Cornelia. Pieter Coecke van Aelst (1502-1550) en atelier

   Maak de 
Tekening af!
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NAAR DE HAAIEN 
NATUURHISTORISCH MUSEUM

Grote witte haai

HAAI!
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WWW.NHMMAASTRICHT.NL

Bij de meeste mensen roepen haaien gevoelens van angst of paniek op, 
maar dat is niet nodig. Wees niet bang, het zijn prachtige dieren! Helaas 
worden haaien wereldwijd bedreigd in hun leefgebieden. COOL… en het 
Natuurhistorisch Museum in Maastricht zetten de haaien in de schijnwerpers.     

Walvishaai en de stekeldwerghaai

Er zijn ontzettend veel soorten 
haaien. Zo zijn er citroenhaaien, 
hamerhaaien en pyjamahaaien. En 
heb je ooit van deze drie haaien 
gehoord?

STEKELDWERGHAAI
Misschien heb je altijd gedacht dat haaien 

enorme beesten met grote tanden zijn. Dat 

klopt niet helemaal. De stekeldwerghaai is 

met een lengte van slechts 22 centimeter 

één van de kleinste haaien ter wereld. 

WALVISHAAI
De walvishaai is geen walvis, wel een haai. 

Deze haai is de grootste vis ter wereld. De 

walvishaai kan namelijk veertien meter 

groot worden. 

GROTE WITTE HAAI
Dit is misschien wel de meest bekende 

haai. In films wordt deze haai met zijn 

grote scherpe tanden meestal als slechterik 

afgeschilderd. En dat terwijl mensen veel 

en veel meer haaien doden dan andersom.  

In films worden haaien wel eens als slechterik afgeschilderd. 
De mens wordt dan opgegeten door de haai. Maar eigenlijk 
is dat andersom. Per uur worden zo’n 5.000 haaien gedood 
door de mens. De haai heeft dus vijanden. Wij zetten de 
grootste vijanden van de haai op een rijtje. 

3 GROTERE HAAIEN
De kleinere soorten onder de haaien (tussen 15 cm en 2 m in lengte) 

worden natuurlijk wel eens gegeten door grotere roofhaaien, zoals mako’s 

en de witte haai. Dat geldt ook voor roggen – dat zijn in feite haaien met 

een soort vleugels. 

2 TANDWALVISSEN
De meest agressieve walvis is de orka. Die hoort tot de groep van de 

tandwalvissen en jaagt op allerlei dieren. Een tandwalvis eet onder andere 

vissen, zeehonden, robben en haaien. In wendbaarheid en snelheid doen 

orka’s niet onder voor de grotere haaien.

1 (MET STIP) DE MENS
Helaas vormt de mens de grootste bedreiging voor de haai. Aan de ene 

kant komt dat door overbevissing. Wij vissen het eten van de haai weg of 

haaien raken verstrikt in vangnetten. Aan de andere kant wordt er actief 

gejaagd op de haai om haaienvinnensoep en andere producten met 

haaienvlees te kunnen maken. Op die manier worden jaarlijks meer dan 75 

miljoen haaien gedood.

In het Natuurhistorisch Museum in Maastricht kom je meer te weten over haaien. Blader naar pagina 20 en 21 voor 

onze agendatips. 

Zegt de haring tegen de haai: Haai! 

Zegt de haai tegen de haring: Maatje!
HAAI!
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Xuanxuan is pas zeven jaar 

en kan nu al ontzettend goed 

pianospelen. Dat doet ze met 

plezier en voor het goede doel. 

Door muziek te maken haalt 

ze bijvoorbeeld geld op voor 

KiKa. Ook heeft Xuanxuan 

deelgenomen aan Holland’s 

Got Talent, waar de jury laaiend 

enthousiast over haar was.  

MUZIEK

PIANO
GIRL

PIANO
GIRL



7 COOL! 

   

SPELEN VOOR KIKA
“Vijf keer heb ik al gespeeld en geld opgehaald voor het 

Kinder Kankerfonds (KiKa). Vier keer in de Brusselse Poort in 

Maastricht, en één keer in de wijk Malberg. Dat was mijn idee 

om voor KiKa iets te doen. Ik wilde graag geld ophalen voor 

een goed doel en heb daarom vier uur op de piano gespeeld. 

De laatste keer deden ook andere kinderen die les volgen 

bij Kumulus mee. We hebben heel veel geld opgehaald. De 

laatste keer was het 496,32 euro. Hoeveel het in totaal is kan 

ik niet meer onthouden. Er zijn veel kindjes mee geholpen.” 

MARCO BORSATO
“Ik speel vooral klassieke muziek. Maar ik vind het ook leuk 

om iets van Marco Borsato te spelen. De meeste dromen zijn 

bedrog kan ik goed. Marco Borsato heeft mij ooit op een 

filmpje een liedje van hem zien spelen. En toen had hij een 

bericht ingesproken op de telefoon dat hij dat heel goed vond. 

Jada, de dochter van Marco, had een filmpje van mij op haar 

Instagram gezet.” 

ZANGLESSEN
“Naast pianolessen volg ik ook zangles bij Kumulus. Door zelf 

te zingen leer ik hoe het is om samen met een zangeres piano 

te spelen. Zometeen ga ik naar mijn eerste zanguitvoering. 

Daar zing ik iets van The Sound of Music. Spannend. Ik ben 

ook wel een klein beetje zenuwachtig.”

PIANO GIRL
“Een hele lange tijd heb ik iedere ochtend, voordat ik naar 

school ging, op de piano in het station van Maastricht 

gespeeld. De mensen noemden mij toen de Piano girl. Na 

carnaval ben ik ermee gestopt. Toen liet de meneer van het 

treinstation twee dronken mannen wel op de piano spelen en 

mij niet. Dat vond ik niet zo leuk.” 

BEJAARDENHUIZEN
“Iedere vrijdag ga ik naar een bejaardenhuis en speel ik 

daar piano voor de oudjes. Soms ga ik twee keer per week. 

Ze vragen me soms wel tien keer hoe ik heet, omdat ze 

een beetje vergeetachtig zijn en mijn naam niet kunnen 

onthouden. Binnenkort ga ik met nog vier andere kinderen 

weer naar de bejaarden. Niet om piano te spelen, maar om 

te kleuren. We hebben een heleboel kleurpotloden en papier 

gekocht. Samen met de oudjes gaan we dan kleuren. En die 

kunnen goed binnen de lijntjes tekenen.” 

CHINA
“Later wil ik over de wereld reizen en piano spelen. In grote 

stadions, maar ook nog in bejaardenhuizen. Dat is allebei 

leuk. En ik wil ook erbij zingen. Het is leuker om het allebei 

te doen. Misschien speel ik dan ook in China. Daar ben ik 

geboren en heb ik gewoond. Ik kan tot twintig schrijven in het 

Chinees.” 

KUMULUS
“Dit is het tweede jaar dat ik pianolessen volg bij Kumulus. 

Bij Odette Kusters. Dat is mijn lerares. Ik heb ook in China al 

pianolessen gehad. Al vanaf mijn derde. De lessen in China 

en Nederland zijn wel een beetje anders. Je mag hier meer. In 

China was het iets strenger.” 

FACEBOOK
“Soms maakt mijn vader filmpjes en foto’s van mij en zetten 

we die op Facebook. Op YouTube en Instagram plaatsen we 

ook wel eens een filmpje. Op Instagram heb ik zelfs meer dan 

duizend volgers. Dat komt denk ik door Jada Borsato. Omdat 

zij toen een filmpje van mij op haar eigen pagina had gezet. 

Ik heb ook deelgenomen aan Holland’s Got Talent, en daar 

staan veel filmpjes van op YouTube.” 

WWW.KUMULUS.NL 

XUANXUAN“De lessen in China en Nederland zijn wel een beetje anders. Je mag hier meer. In China was het iets strenger.” 

MUZIEK
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BEESTENBOEL

TJERRE BELLEMAKERS
“De Europese nerts is mijn favoriete dier. Het is een schattig beestje, 

met een schattig kopje en een schattige neus. Ik wil hem graag een keer 

in het echt zien. Vroeger kwam hij in Nederland en België voor, maar nu 

is de nerts een bedreigde diersoort in Europa.”  

IRIS DE VOS
“De lynx heeft een mooie vacht, schattige oren en een mooie kop. 

Daarom is de lynx mijn favoriete dier. Als de lynx wil eten, gaat hij 

achter een omgevallen boom of rots liggen. Dan wacht hij tot zijn prooi 

langskomt en valt de lynx aan.”

NOAH RITZEN
“Mijn favoriete dier is de Carolina eend. Dat is mijn favoriete dier omdat 

ik van eenden houd. De Carolina eend heeft een mooie kleur en als ik 

ze zie doen ze altijd heel aardig tegen mij. Deze eend is een vreemde 

vogel in Nederland, want eigenlijk komt hij hier niet vandaan. In de 

middeleeuwen kwam de eend over van Amerika. En nu zie je hem wel 

eens in de natuur.” 

LOIS VERMEULEN
“De leeuw is één van de grootste katachtigen. Alleen de tijger is groter. 

De leeuw leeft in Afrika. Daar jagen de leeuwinnen op zebra’s, gazellen 

en buffels. Ze kunnen snelheden van wel 60 km/u bereiken. De leeuw is 

mijn lievelingsdier omdat het zo’n stoer dier is.” 

WAT IS JOUW FAVORIETE DIER? 
Op de website van GaiaZOO vind je een overzicht van bijna 100 

diersoorten waar je uit kunt kiezen. Of, nog leuker, bekijk de dieren in 

levende lijven. De dierentuin is dagelijks geopend. www.GaiaZOO.nl 

 

In Kerkrade lopen leeuwen, 
giraffen, gorilla’s en wolven rond. 
Ook konijnen, kikkers en rendieren 
loop je er tegen het lijf. Niet op 
straat, maar in GaiaZOO. Daar 
zijn bijna honderd verschillende 
diersoorten te zien. Leerlingen van 
basisschool ’t Valder uit Landgraaf 
en basisschool De Spoorzoeker uit 
Kerkrade lieten aan COOL… weten 
wat hun favoriete dier is. 

 GaiaZOO
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Neem een schoenendoos en maak aan de korte kant een kijkgat. Plak deze pagina op stevig papier, knip vervolgens alle plaatjes uit en vouw de onderkant langs het stippellijntje om. Plak ze met de omgevouwen strip in de doos en versier hem zoals je wilt. Knip in de deksel van de doos een groot vierkant uit. Plak daar doorzichtig gekleurd papier overheen. Doe het deksel op de doos en je kijkdoos is af!

Maak een    
   kijkdoos!

WIN KAARTEN VOOR 
FESTIVAL JONG! 
Versier de kijkdoos als jouw ideale feestje, lever 

de kijkdoos met je naam en contactgegevens voor 1 

oktober in bij Theater aan het Vrijthof (Vrijthof 47, 

Maastricht) en maak kans op twee kaarten voor een 

voorstelling of activiteit van festival jong! 

FESTIVAL JONG! VIERT FEEST
Het jeugddansgezelschap Project Sally wordt 10 jaar 

JONG! Reden genoeg om de kurken te laten knallen! 

festival jong! brengt speciaal voor deze gelegenheid 

een verrassend en bijzonder programma dat voor 

alle kinderen en hun (groot)ouders een onvergetelijk 

feest wordt! Op vrijdagavond start het jubileum in 

de grote zaal van Theater aan het Vrijthof met een 

XL-versie van Revolt. Vanaf de eerste zaterdag van 

de herfstvakantie feesten wij verder in AINSI. Zoals 

elk jaar maakt De Kunstkaravaan van AINSI een grote 

belevenis waar jij de hele middag zelf aan de slag 

kunt. Benieuwd naar ons feestje? Ga dan tussen 

21 oktober en 30 oktober naar festival jong!

Begin september is het hele programma bekend: 

www.festivaljong.nl

ROBIN (9 JAAR) OVER FESTIVAL JONG!
“Een wereldje vol genot, geen enkeling die zich 

verveeld of zijn ogen al heeft uitgekeken en dat is 

dan nog maar het begin! Het begin om geweldige 

voorstelling in te gaan en je fantasie de overhand 

neemt. Voor iedereen! Groot en klein!” 

9 COOL! 

FEST IVAL JONG!

21-30 
OKTOBER 
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UITVINDERSUITVINDERSUITVINDERS
QUIZQUIZQUIZ

1 WAT HEEFT KUNSTENAAR EN UITVINDER 
LEONARDO DA VINCI NIET UITGEVONDEN? 
A EEN TANK

B EEN MACHINEGEWEER

C EEN TELEFOON

2 WAT HEB JE NODIG OM TE METSELEN?
A CEMENT

B MEEL

C BAKPOEDER

3 WIE IS GEEN UITVINDER?
A WILLIE WORTEL

B PROFESSOR BARABAS 

C BUGS BUNNY

4 WANNEER IS DE EERSTE LAPTOP UITGEVONDEN?
A ROND 1960

B ROND 1980

C ROND 2000

5 EEN BEKEND NEDERLANDS SPREEKWOORD IS: 
HET WIEL OPNIEUW UITVINDEN. WAT BETEKENT 
DAT EIGENLIJK? 
A DUBBEL WERK DOEN

B EEN BELANGRIJKE UITVINDING DOEN

C EEN MOOIE NIEUWE AUTO UITVINDEN 

6 WAT DOE JE ALS JE GAAT SOLDEREN? 
A EEN OUDE HAMERTECHNIEK VAN SOLDATEN NADOEN

B IETS AAN ELKAAR VASTMAKEN MET GESMOLTEN METAAL

C IETS LOSWEKEN IN KOUD WATER

7 WELKE VAN ONDERSTAANDE UITVINDINGEN 
IS HET OUDST? 
A TELEFOON

B STOOMTREIN

C BUSKRUIT 

8 TIJDENS OORLOGEN WORDEN ER VAAK 
UITVINDINGEN GEDAAN DIE LATER NOG WORDEN 
GEBRUIKT. WELKE UITVINDING IS TIJDENS 
DE EERSTE WERELDOORLOG (1914-1918) GEDAAN?
A DRONES

B REVOLVER

C ZONNEBRIL  

UITVINDERS
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UITVINDERS

UITVINDERS
QUIZQUIZ

HOUD JIJ VAN KUNST EN TECHNIEK? 

Bij Kumulus geeft Michiel Wamelink les aan kunstenaars en uitvinders in de dop. Je onderzoekt 

een aantal belangrijke technieken zoals constructie, elektra en overbrenging. Daarna ga je echt 

aan de slag en ontwerp en maak je een kunstwerk. Je timmert, zaagt, boort, schroeft, metselt, 

soldeert, lijmt en schildert. En misschien ga je wel naar huis met een zelfgemaakt instrument, 

een boot die vaart op zonne-energie of  een gesoldeerde lamp. Kijk voor meer informatie op 

www.kumulus.nl. Iedereen tussen de 6 en 12 jaar is van harte welkom.

WIN EEN 
KUMULUS 
WORKSHOP VOOR 
JE HELE KLAS!

Iedereen knutselt, tekent of schildert graag. Soms 

maak je thuis een prachtige tekening en soms 

maak je op school, samen met de hele klas, een 

mooi kunstwerkje. 

Nu krijg je de kans om iedereen te laten zien hoe 

goed jij kunt knutselen of tekenen. Stuur een foto 

van je kunstwerk naar communicatie@kumulus.nl

(onder vermelding van: fotowedstrijd COOL) of 

plaats de foto op de facebookpagina van Kumulus 

www.facebook.com/kumulusmaastricht.

Laat ook even weten waarom je de tekening of het 

kunstwerk hebt gemaakt, hoe oud je bent en op 

welke school je zit. En misschien win je dan wel 

een deelname aan een Kumulus workshop voor je 

hele klas! Succes!

Antwoorden: 1C, 2A, 3C, 4B, 5A, 6B, 7C, 8A
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DE LIEFSTE 
MENSEN VAN 
DE WERELD

De workshop De liefste mensen van 

de wereld werd georganiseerd door 

Centre Céramique in Maastricht. 

En dit is niet de enige workshop 

die Centre Céramique organiseert. 

Het hele jaar door zijn er leuke 

activiteiten voor kinderen. Ben je 

benieuwd wat er allemaal te doen 

is? En wil je graag een keertje mee 

komen doen? Blader dan snel naar 

pagina 20 en 21 om te zien waar jij je 

voor kunt opgeven! 
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NICKI, 9 JAAR
“Mijn gedicht gaat over heppie zijn, dat betekent dat je vrolijk bent. 

Op de poster teken ik alles waar ik vrolijk van word. Weet je waar ik 

vrolijk van word? Van vissen, honden, zomer en muziek. Dat heeft 

ook iets te maken met de liefste mensen van de wereld. Ik houd van 

muziek en mijn vader ook. Die speelt gitaar. Mijn opa bespeelde ook 

instrumenten. En van mijn moeder krijg ik een hond, omdat mijn 

vader naar een ver land gaat om te werken. Dat vind ik heel lief!”

JULYAN, 7 JAAR
“Op de zwart-wit foto’s in de tentoonstelling zagen we kinderen 

spelen. Dat waren broertjes en zusjes van elkaar. En hun vader had 

een eigen schommel gebouwd. Ik heb een gedichtje uitgekozen over 

een schommel, en op mijn poster teken ik ook een schommel. Mijn 

gedichtje heb ik in stukjes geknipt en op de poster geplakt.” 

YENTHE, 9 JAAR
“Met de liefste mensen ter wereld maak je ook wel eens ruzie. Daar 

gaat mijn gedicht ook een beetje over: lief zijn is moeilijk. Het begint 

zo: ‘Lief zijn is heel moeilijk, het gaat meestal fout, dan denk je dat 

je lief bent, en dan vinden ze je stout.’ Af en toe maken mijn zussen 

en ik een beetje ruzie. Maar we maken altijd weer vrede. Mijn oudste 

zus is ook heel grappig. Zij doet altijd van die gekke dingen. Op 

mijn poster teken ik steeds waar het gedichtje over gaat. Er staat 

bijvoorbeeld iets over een kraan die niet is dichtgedraaid of een 

kamer die niet is opgeruimd. En dat heb ik getekend.”

LEON, 8 JAAR
“Op de foto’s in de tentoonstelling waren ook dieren te zien. Ik heb 

een salamander, kikker, vogel en hert gezien. Wij hebben een hond 

en die is het vrolijkst van iedereen. Maar ik ben ook heel vrolijk. Mijn 

gedicht en poster gaan over iets heel anders. Ik teken iemand in bed 

met een zaklamp in de hand. Dat doe ik omdat het altijd gezellig is 

onder de dekens.”

WWW.CENTRECERAMIQUE.NL 

YENTHE

Wat is het toch fijn om bij je familie 
te zijn! Lekker samen spelen, 
stoeien, lachen. Soms maak je even 
ruzie, ben je verdrietig of boos. 
Maar dan is er altijd weer iemand 
die vrede maakt, of grapjes en 
dan is alles weer goed. Daar ging 
de fototentoonstelling La Famille 
over. Kinderen die samen met 
hun broertjes, zusjes, vriendjes 
en dieren spelen, waren op de 
foto’s te zien. Er was ook een 
workshop voor kinderen, een les 
waarin kinderen de tentoonstelling 
bekeken, luisterden naar de 
mooiste gedichten over familie en 
vriendschap en een mooie poster 
maakten. Op de poster kon je één 
van de gedichten plakken en een 
tekening maken.  

“Lief zijn is heel moeilijk, het gaat meestal fout, dan 
denk je dat je lief bent, en dan vinden ze je stout.” 

WORKSHOP



14 COOL! 

SPEEL HET MIK FANTASIESPEL!

Grijp uit de la: 

Twee dobbelstenen, papier, een potlood en 

een flinke dosis fantasie.

Kom in actie.

De avonturier komt in actie in het verhaal van de verteller. 

Je kunt ervoor kiezen te onderhandelen of om de aanval af te slaan. 

Dat kost je drie gouden munten. De tegenstander moet minimaal 7 

gooien met de dobbelstenen om de aanval te kunnen accepteren. 

Verdeel de rollen. 

Er zijn: één verhalenverteller en meerdere avonturiers. De 

verhalenverteller bepaalt bij iedere beurt hoe het verhaal 

loopt. De avonturiers kiezen een personage, een wapen en een 

superkracht! Schrijf je keuzes op papier.

Gooi de dobbelsteen.

Gooi allemaal één keer met de twee 

dobbelstenen. Het aantal ogen dat je 

gooit, bepaalt hoeveel gouden munten 

iedereen krijgt. Schrijf dit op papier.

Fantaseer verder.

Nu vertelt de verhalenverteller wat er verder 

gebeurt en welk personage er nu in actie 

moet komen. Het begint weer vanaf stap 5. 

Fantaseer zo door!

De verteller begint.

De verteller vertelt een situatie aan de eerste 

avonturier.

Bedenk samen een fantasiewereld en één 

missie: alles kan!

Iedere speler begint 
met 5 levenspunten.

TIP: Maak van huis-, tuin- en 
keukenspullen een cool zwaard of 
schitterende toverstaf.

Bijvoorbeeld: De toren waarop je op de uitkijk staat wordt 

aangevallen door draken. Val je aan, probeer je te onderhandelen 

of vlucht je het bos in? De verteller bepaalt welke rollen het tegen 

elkaar moeten opnemen.

Einde van het spel 

Verloren?

De eerste deelnemer die zijn levenspunten en 

munstukken is kwijtgeraakt heeft verloren. Het spel duurt 

+/- 90 min.

TIP: Schets tijdens je beurt 

jouw avonturen op een vel papier. 

Zo heb je straks een landkaart met 

alles wat je gedaan hebt.

Bijvoorbeeld: Een 

gevaarlijk kasteel met draken. De 

missie is om de gemene koning in 

het kasteel te vangen.

Gooi je minder dan 7? Dan is het aanvallen geblazen. Grijp je 

zwaard of toverstaf en ga in de aanval tegen het personage dat volgens de 

verteller jouw vijand is. Bedenk spreuken of vechttechnieken. De verteller is 

scheidsrechter en bepaalt wie de winnaar is. Verliezen kost je één levenspunt.

Gooi je 7 of hoger? Dan is de aanval 

afgeslagen en moet je drie gouden munten betalen 

aan de tegenstander. Noteer dit dan op je vel 

papier.

1 6

8

2

4

7

5

3

MIK FANTASIESPEL

Haal drie tot vijf vriendjes achter die iPad vandaan 
en beleef het MIK fantasiespel, succes slimmeriken!

(don’t) Try  this at home

www.mik-kinderopvang.nl
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STRIPVERHAAL

www.kumulus.nl

---------------->>

Dit is een 
doorgeefstrip, 
gemaakt door 
kinderen 
die lessen 
striptekenen 
volgen bij 
Kumulus. Iedere 
leerling heeft een 
plaatje gemaakt 
en daarna de strip 
doorgeschoven 
naar de volgende 
leerling. 
---------------->>

Doorgeefstrip------------------------------------------>>
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Jeen Brouwer, 12 jaar
“Ik speel al drie jaar gitaar. Mijn gitaarheld is toch wel de enige echte Jimi 

Hendrix. Hij is de gitaarheld van veel gitaristen en dat komt natuurlijk door zijn 

vingervlugge gitaarspel. Hij bracht een revolutie teweeg in het gitaarspelen 

door nieuwe akkoorden te gebruiken. Zijn stijl kan omschreven worden als een 

creatieve mix van rock-‘n-roll, soul en blues. Hij werd het bekendst met The 

Jimi Hendrix Experience. Voor John Frusciante, de oude gitarist van The Red 

Hot Chili Peppers, was Jimi Hendrix ook een gitaarheld. Het is dan ook niet raar 

dat ik John Frusciante geweldig vind. Maar vergeet niet Chuck Berry, Stevie 

Ray Vaughan en Dave Gonzalez. Ik wil ook een gitaarheld worden en daarom 

speel ik sinds september vorig jaar in de band High Five. We hebben laatst 

een geweldig optreden gegeven in het Kumulus Theater. Er komen nog meer 

optredens aan. Dus kom zeker een keer naar ons kijken!” 

Boris Lambooij, 13 jaar
“Ik ben Boris Lambooij en ik speel in een band genaamd the Hatbangerz. 

Mijn gitaarheld is Kurt Cobain. Hij was de zanger en de gitarist van de band 

Nirvana. Ik vond hem een hele goede gitarist omdat hij zo goed tegelijkertijd 

kon spelen en zingen. De band Nirvana maakte grunge, dat is Amerikaanse 

gitaarrock. Ik vind de grunge van Nirvana een heel aparte stijl van grunge, 

heel anders dan de andere bands die grunge speelden. Ik zou graag net zo 

goed gitaar kunnen spelen als Kurt Cobain.”

Geef je ook op om gitaarlessen te volgen bij Kumulus. 

WWW.KUMULUS.NL

GUITAR HERO

Heb jij een idool? Iemand die je bewondert om zijn of haar talenten? Jeen en Boris wel. Zij krijgen 
gitaarles bij Kumulus en halen hun inspiratie uit oude en nieuwe muziek. Boris en Jeen vertellen aan 

ons naar wie zij luisteren en wie zij beschouwen als hun gitaarheld. 



17 COOL! 

Romy, Angela, Jessa en Stefanie acteren en zingen in het kinderkoor van een grote 
opera. Ze mogen samen met Opera Zuid uit Maastricht mee toeren en optreden 
voor een groot publiek. 

Romy ten Haaf, 9 jaar 
“Mijn vriendin en ik werden gevraagd om mee te doen met Kids 

Voices on Stage. We speelden een paar stukjes uit de opera De 

Toverfluit. Dat was heel leuk. Toen ik te horen kreeg dat ik was 

gekozen om op tournee te gaan door Nederland met de opera La 

Bohème was ik super blij. Ik vind het leuk dat we schattige kleren 

hebben gekregen. Het mooiste vind ik het decor, en hoe dat op 

het podium kan bewegen. Maar ik vind het Italiaans zingen en het 

vervelend kind spelen toch best moeilijk.”

Angela van Spanje, 12 jaar 
“In mijn klas zeggen kinderen dat opera voor watjes is en dat de 

mensen kraaien nadoen. Voor alle mensen die dat denken: opera is 

een eeuwenoude muziekstijl waarbij wordt geacteerd en gezongen. 

De mensen trainen en repeteren hard. Ze zingen alles in een andere 

taal. En dat maakt het nog moeilijker. Als iedereen één sport zou 

doen of alleen popmuziek zou zingen, zouden de eeuwenoude 

tradities verloren gaan. Dat zou ook super saai worden! Ik hoop 

dat de kinderen die verkeerd over opera denken er nu anders over 

denken. Opera is super speciaal en vooral super cool!”   

Jessa Huurdeman, 10 jaar 
“La Bohème is een opera en ik kon me via de Limburgse 

koorschool Cantarella opgeven. Het leek me leuk om mee te 

doen. In het begin was het erg moeilijk maar daarna ging het 

beter. In Eindhoven moesten we ook optreden. Toen wij aan de 

beurt waren, begon het spannend te worden. Het leukst vind ik 

het toneelspelen. Je moet je goed concentreren op de tekst en 

op de plek waar je moet staan.” 

Stefanie van der Velden, 9 jaar 
“La Bohème is mijn tweede opera waaraan ik mee mag doen. 

Dat had ik niet verwacht, omdat ik bij de aanmelding pas acht 

jaar oud was. Vanaf september 2014 heb ik zangles en sinds 

januari 2015 zing ik bij de Limburgse koorschool Cantarella. 

Hoogtepunt voor mij is de piepkleine solo in La Bohème waarin 

ik zeurderig in het Italiaans om aandacht vraag. Bang ben ik 

niet omdat we met een groep zijn en je geen tijd hebt om op het 

publiek te letten. Het reizen is vermoeiend maar het optreden 

super!”

Lijkt het jou ook leuk om bezig te zijn met zingen en 
acteren? Kijk dan eens op www.kokoz.nl 

WWW.OPERAZUID.NL

Geen Kraaien

OPERA ZUID
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KOM LEREN

Zit jij op basisschool Dynamiek 

in Maastricht, of ga je naar 

Op de 10 Bunder in Wijlre? 

Misschien weet je het nog niet, 

maar deze scholen werken 

samen. En dat doen ze met nog 

veel meer scholen. 

Al die scholen samen heten 

kom Leren. Samen sta je 

namelijk sterk en kun je meer 

bereiken. Eén van de dingen 

die kom Leren wil bereiken 

door samen te werken, is dat 

jij je talent kunt ontwikkelen. 

Dat betekent dat iedereen goed 

in iets is en daar ook nog beter 

in kan worden. Wat is jouw 

talent eigenlijk? Kruis aan 

waar jij goed in bent. En waar 

je goed in wilt worden. 

Op www.kom-leren.nl kun je ontdekken of jouw 

school ook bij kom Leren hoort.

WAT IS JOUW 
TALENT?

1 Muziek
Hier ben ik goed in

Hier wil ik goed in 
worden

4 Vrienden 
maken

Hier ben ik goed in

Hier wil ik goed in 
worden

6 Teken of 
beschrijf je 
eigen talent 

Hier ben ik goed in

Hier wil ik goed in 
worden

3 Sporten
Hier ben ik goed in

Hier wil ik goed in 
worden

5 Tekenen
Hier ben ik goed in

Hier wil ik goed in 
worden

2 Leren
Hier ben ik goed in

Hier wil ik goed in 
worden
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Oplossingen: Het weetje over het open dak klopt natuurlijk niet! En de code is: gangenstelsel.

Zwarte muren / “Wist je dat honderden jaren 

geleden Spanjaarden en Fransen de stad Maastricht 

probeerden te veroveren? De mensen gebruikten 

toen de grotten als schuilplek. Die mensen hebben 

sporen achtergelaten in de grotten. Zo zijn hele 

muren helemaal zwart, van de rook. De mensen 

moesten namelijk in de grotten eten en hadden zelf 

een bakoven gebouwd. En omdat de rook van de 

oven niet naar buiten kon ontsnappen, werden de 

muren helemaal zwart.”

Vloeklaag / “Ooit werkten er blokbrekers in de 

grotten. Zij haalden mergel, een zachte steen, naar 

buiten om er huizen en kerken mee te bouwen. 

Soms stuitten ze tijdens het zagen op vuursteen, 

en dat is keihard. Daar waren ze niet blij mee en 

dus noemden ze een laag vuursteen een vloeklaag. 

Nu zit er ook nog vuursteen in de grotten. Tijdens 

een rondleiding kun je zelf proberen om vonkjes te 

maken.”

Vleermuizen / “In de winter zijn er ontzettend veel 

vleermuizen in de grotten. Binnen is het namelijk 

altijd tien graden Celcius. In de grotten is het in de 

winter dus meestal warmer dan buiten. Dat vinden 

de vleermuizen prettig. Ze kunnen dan beginnen 

aan hun winterslaap. En wist je dat de kleinste 

vleermuis zelfs in een luciferdoosje past?”

Open dak / “Binnenkort is er een open dag. Dan 

ontvangen we heel veel kinderen en gaan we iets 

speciaals doen. Met alle kinderen die aanwezig zijn, 

schuiven we het dak van de grotten open. Dat lukt 

alleen als er genoeg sterke kinderen komen.”

Fossielen / “Meer dan 65 miljoen jaar geleden lag 

de plek waar nu Maastricht is in een subtropische 

zee en zwommen er allerlei dieren rond. Die zee is 

er niet meer, maar die oude dieren zijn versteend 

en fossielen geworden. En daar kunnen we naar op 

zoek in de grotten. Misschien komen we wel zee-

egels, inktvissen of maashagedissen tegen.” 

Het hele jaar door geeft Martha, samen met andere 

gidsen, rondleidingen door de grotten. 

Op www.maastrichtunderground.nl kun je je 

opgeven voor deze leuke tochten. Blader naar 

pagina 20 en 21 om onze tips te lezen voor in de 

zomervakantie. 

weetjes van martha
Al meer dan twintig jaar loopt Martha van de Ven-Kuijpers rond door het ondergrondse gangenstelsel van Maastricht. “Ik leid kinderen en volwassenen rond als gids in de Grotten Zonneberg en Noord.” Dat doet ze vier dagen in de week. Martha weet alles over de grotten en aan COOL… vertelt ze een paar leuke weetjes over de grotten. Eén weetje klopt niet. Weet jij welk weetje dat is?  

KRAAK DE CODE

TNATRAFGRYFRY

Tijdens de rondleidingen in Maastricht moet 

je goed speuren. Laat zien dat jij een echte 

speurneus bent en kraak de code! Aanwijzing: 

de letters van het alfabet zijn elkaars 

spiegelbeeld. De A is dus eigenlijk een N. 

Hier een hulpmiddel om het spiegelbeeld van 

de letters makkelijk te vinden:

MAASTRICHT UNDERGROUND

A  B  C  D  E   F  G  H  I    J   K  L  M

N  O  P  Q  R  S   T  U  V  W  X  Y  Z  
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Haaienmiddag
23 juli t/m 4 september

Vind jij haaien ook eng? Wist je dat ze dat 

eigenlijk helemaal niet zijn? Ga dan snel 

kijken naar de tentoonstelling HAAI  in het 

Natuurhistorisch Museum in Maastricht 

en leer alles over dit interessante dier! En 

iedere woensdag in de zomervakantie, 

van 23 juli tot en met 4 september, is er 

een haaienmiddag voor kinderen. Ontdek 

waarom je er helemaal niet bang voor hoeft 

te zijn. Kijk op de website wat er te doen is 

op deze woensdagen. Kosten voor deelname 

zijn, naast de reguliere entreeprijs, 

€ 2,50 extra. Reserveren is niet nodig. De 

activiteiten zijn doorlopend, maar starten op 

drie momenten: 13.30u, 14.30u en 15.30u. 

Haaientanden 

In de museumtuin van het Natuurhistorisch 

Museum in Maastricht staat een zandbak. In 

die zandbak kun jij iedere eerste zaterdag 

van de maand op zoek naar haaientanden, 

als een echte paleontoloog. De tandjes die 

je vindt, mag je mee naar huis nemen. Kijk 

op de website van het Natuurhistorisch 

Museum op welke dag en welk tijdstip je 

naar de haaientanden kunt zoeken. 

www.nhmmaastricht.nl 

 

Expeditie Fort Sint Pieter
Het recept voor een succesvol avontuur: 

een eeuwenoud fort, een schatkist en 

opdrachten die van je vragen dat je zo snel 

en handig mogelijk denkt, durft en doet. 

Ga samen met je vrienden en vriendinnen 

op ontdekkingsreis in het eeuwenoude Fort 

Sint Pieter en vind de sleutels die je naar de 

verborgen schatkist leiden!

Kindergrottentocht
Ontdek het ondergronds gangenstelsel en 

ga mee kruipen en sluipen door de grotten! 

Verhalen over dinosaurussen, vonken met 

vuursteen en leren hoe je kunt mergelzagen 

terwijl er namen en tekeningen opdoemen 

in de ondergrondse gangen van Maastricht. 

Durf en fantasie vereist…

Verre Verdwaaltocht
Wil je een avontuurlijke tocht meemaken 

in een eeuwenoud ondergronds 

verdedigingsstelsel? Ga dan mee dwalen 

in de eindeloze donkere gangen van de 

Kazematten. Zoek de bommen en vind de 

eindbestemming in dit doolhof van gangen!

www.maastrichtunderground.nl

Kinder & opa en oma workshop
3 augustus

Waarom is jouw opa zo speciaal? En wat 

doe jij het liefst met je oma? Op woensdag 3 

augustus mag jij je opa of oma meenemen 

naar Centre Céramique! Jullie gaan een heel 

mooi portret tekenen van elkaar. Marlies 

de Jong, kunstdocente van Kumulus, helpt 

jullie daarbij. Maar eerst gaan we samen 

naar de tentoonstelling kijken, met foto’s 

van andere opa’s en oma’s, een paar mooie 

opaverhalen & omagedichten voorlezen, 

en natuurlijk een beetje gezellig kletsen 

met elkaar. Deelname per koppel (6 tot 100 

jr) kost € 7,50. Bibliotheekleden krijgen in 

de voorverkoop een korting van € 1,- . De 

workshop begint om 14.00u. 

www.centreceramique.nl 

NOOIT MEER VERVELEN

AGENDA
LEUK OM TE DOEN

Ga op 

zoek naar 

haaientanden

Maak een 
portret van je 

opa of oma
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Kinderboekenweek 

5 t/m 16 oktober

De 62ste Kinderboekenweek staat in het teken 

van belangrijke familieleden: opa´s en oma´s. 

Opa´s en oma´s spelen een grote rol in het 

leven van kinderen. Dit jaar was het nog in 

het nieuws; nergens passen opa´s en oma´s 

zo veel op als in Nederland. Kom tijdens de 

Kinderboekenweek naar Centre Céramique in 

Maastricht, voor leuke boeken over opa’s en 

oma’s én voor leuke activiteiten. Klein tipje 

van de sluier: hou 15 oktober vrij! Dan komt 

de Fiep-bus naar Maastricht. 

How are you? 
29 augustus t/m 2 september

Ook deze zomer vindt er van 29 augustus 

t/m 2 september een English Summer 

School plaats bij Centre Céramique. In een 

week tijd geven leerlingen in de leeftijd 

van 7 t/m 18 jaar een “boost” aan hun 

Engels door middel van een uitgebreid 

les- en activiteitenprogramma. Er zijn drie 

programma’s, waarin jij aan de hand van 

jouw leeftijd wordt ingedeeld. Binnen deze 

programma’s wordt veel samengewerkt en 

krijg je les op jouw eigen niveau.

www.centreceramique.nl 

Blijven experimenteren tijdens 
de zomervakantie met 
Mad Science! 
26 juli t/m vr 29 juli en 16 aug t/m vr 19 aug

Krijg jij nooit genoeg van Mad Science? Dat 

komt goed uit, want de inschrijving voor 

de Zomer Vakantiedagen is gestart! Vanaf 

groep 3 t/m groep 8 kun je je opgeven voor 

een fantastische week vol met proefjes 

en experimenten in Centre Céramique. 

Je kunt ervaren, voelen, proeven, zien, 

horen, ruiken en beleven waar wetenschap 

nu werkelijk voor staat! Leer op een 

avontuurlijke en speelse manier nog meer 

over wetenschap en techniek. Nieuwsgierig 

geworden? Kijk voor meer informatie, 

tarieven en deelname op de website.

www.nederland.madscience.org. 

Lezen, luisteren en gamen
Heel veel kinderen zijn al lid van Centre 

Céramique. En jij? Tot 18 jaar kun je gratis 

lid worden! Je betaalt alleen één keer 

€ 3,- voor een bibliotheekpas (kom met 

je ouders/verzorgers en neem een geldig 

identiteitsbewijs mee). Er valt heel wat te 

kijken, te luisteren en te ontdekken. Er zijn 

vrolijke, spannende, romantische, zielige en 

griezelige leesboeken, tijdschriften en strips. 

Meer interesse in e-books? Die hebben we 

ook! Hou je niet van lezen?! Probeer eens 

een luisterboek. Er is ook een LuisterBieb 

app die je gratis kan gebruiken. Muziek 

online streamen kan via eMuziek. Of speel 

een game met je vrienden of vriendinnen 

op de Playstation. En met je biebpas krijg 

je ook korting bij avonturenpark Valdeludo 

in Echt of bij familiepark Mondo Verde in 

Landgraaf. 

www.centreceramique.nl 

Kumulus laat van zich horen
11 t/m 17 september

Je komt Kumulus op zondag 11 september 

tegen tijdens het Parcours. En in de week 

van 12 t/m 17 september opent Kumulus 

de deuren voor iedereen die een kijkje wil 

nemen in de lessen of zelf iets wil komen 

uitproberen. Geniet van en doe mee met 

concertjes, dans- en toneelvoorstellingen, 

workshops, gratis lessen en nog veel meer. 

Check de website voor het programma van 

de hele week. 

www.kumulus.nl

LEUK OM TE DOEN

AGENDA
LEUK OM TE DOEN

De Fiep-bus 
komt naar 
Maastricht 

Voel, proef, zie, 

hoor en ruik 

de wetenschap
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GEUSSELTBAD

ONTDEK 
DE GEHEIMEN 

VAN HET 
GEUSSELTBAD

Heb jij al eens gezwommen in het heerlijke water 

van het Geusseltbad in Maastricht? Dan weet 

je vast al dat je op één locatie maar liefst vier 

binnenbaden én een buitenbad vindt. Misschien 

weet je ook dat je er naast zwemles terecht kunt 

voor heel veel andere leuke activiteiten. Houd 

de website www.geusseltbad.nl bij de hand om 

de volgende vragen te beantwoorden, ontdek de 

geheimen van het Geusseltbad en maak kans op 

twee gratis toegangstickets!

1. Welk bad in het Geusseltbad is voorzien 
van een glijbaan?
a) Het recreatiebad

b) Het zorgbad

c) Het buitenbad

2. In het Geusseltbad kun je iedere maand terecht 
voor een spetterende, swingende disco-avond. 
Wanneer vindt deze plaats?
a) Elke zaterdagavond, van 18.00 – 20.00 uur

b) Elke laatste vrijdagavond van de maand, van 18.00 – 21.00 uur

c) Elke eerste vrijdagavond van de maand, van 18.00 – 21.00 uur

 
3. Het buitenbad is alleen geopend in de 
zomerperiode. Van wanneer tot wanneer is dat?
a) Van 1 juni tot 31 augustus

b) Van 1 mei tot 31 augustus

c) Van 1 mei tot 1 september

4. ‘Kidsfun’ is een speciale kinderactiviteit met 
leuke waterspellen en –activiteiten. 
Wanneer vindt deze plaats in het Geusseltbad?
a) Elke woensdag van 14.00 – 16.00 uur

b) Elke zaterdag van 10.00 – 12.00 uur

c) Elke vrijdag van 14.00 – 16.00 uur

Mail je antwoorden voor 1 augustus 2016 naar info@maastrichtsport.nl 

onder vermelding van ‘Prijsvraag: De geheimen van het Geusseltbad’. 

De winnaar mailen we terug. Hij of zij ontvangt twee gratis 

toegangsbewijzen voor vrijzwemmen in het Geusseltbad.

KOM JE OOK ZWEMMEN IN DE ZOMER?

Wist je dat… er tijdens de zomervakantie elke dag 

(behalve op maandag) een zomer animatieteam aanwezig 

is in het Geusseltbad dat leuke sport- en spelactiviteiten 

organiseert. Hier kun je gratis aan deelnemen!

WIN KAARTEN VOOR HET GEUSSELTBAD
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Leuke boeken 
gezien? Maak hier 
een verlanglijstje 
van je favoriete 
boeken. Knip 
het lijstje uit en 
neem het mee 
naar boekhandel 
Dominicanen in 
Maastricht, volgens 
velen de mooiste 
boekhandel van 
de wereld, om het 
boek te halen. 

1

2

3

4

5

DEZE BOEKEN 
VIND IK LEUK:

TOP 3

    TOFFE 
BOEKEN

Naar het dak van de 
wereld. Samen leren lezen 
met Raaf en Papegaai
Li Lefébure

Raaf en Papegaai gaan op reis naar het dak 

van de wereld: de Himalaya. Daar is het 

heel erg koud! En zitten er ook monsters? 

Een spannend samenleesverhaal in drie 

leesniveaus. Boordevol weetjes en prachtige 

illustraties. Vanaf 6 jaar.

 

Niets gebeurd
Mark Janssen

Er is alweer een hele dag niets gebeurd. Niek 

deed wel een handstand, ging zwemmen en 

zag muizen. Saar plukte een appel, gleed van 

een glijbaan en zag een blauwe vlinder. Maar 

verder was het vooral saai. Oersaai. Of viel het 

toch wel mee? Prachtig prentenboek!

 

Kunstige kwasten
Mary Richards

Kunstgeschiedenis op zijn leukst! 

Maak kennis met de twintig meest 

indrukwekkende kunstenaars en de 

belangrijkste gebeurtenissen en stromingen 

in de kunstgeschiedenis, van renaissance tot 

impressionisme, surrealisme en hedendaagse 

kunst. Vanaf 9 jaar.

 

Joehoe! Ik wil een koe
Angelique van Dam

Laura is gek op koeien en droomt van een 

eigen koe. Volgens haar ouders is een koe geen 

huisdier. Het mag niet. Maar Laura geeft niet op. 

Een koe op het balkon kan best en is soms zelfs 

reuzehandig.

 

George
Alex Gino

George is een jongen. Maar George weet zelf 

dat ze een meisje is. Ze houdt dit voor iedereen 

geheim totdat ze met de klas een toneelstuk van 

haar lievelingsboek gaan opvoeren. Dan verzint 

ze een plan zodat ze voor eens en altijd zichzelf 

kan zijn.

 

Hoe mooi ik wit ben
Dolf Verroen

Maria krijgt een slaafje voor haar twaalfde 

verjaardag. Dat is handig. Slaven moeten doen 

wat jij zegt. Je kunt ze slaan, verkleden of 

verkopen. Maria weet niet beter. Waarom zou ze 

verder kijken dan het luxe leven dat ze gewend 

is? Alles is toch goed zoals het is?

DOMINICANEN

www.boekhandeldominicanen.nl 



HEY,
LUISTER
FF!

12 -17 septemberopenlesweek

volg een 
gratis 

proefles

11 september
Kumulus op 
het Parcours

KUMULUS LAAT 
VAN ZICH 
HOREN

doe 
mee!

let’s
make 
some 
music

get up & 
join the
dance

colour 
your 
life

WWW. KUMULUS.NL


